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Waar ik 
voor wegloop, 

waar ik 
naar verlang, 

allebei zijn 
in mij.

Op weg naar 
verzoening

Beide zijn
deel van mij,
horen bij mij.
Ik accepteer!



In mij
een ruimte
vrij van woede,
angst,
teleurstellingen.

Hier ben ik 
heel, gaaf, mild,

barmhartig
 
 



In alle rust mijn onrust onder ogen zien,
oorzaken zonder oordelen bekijken.

Onrust heeft betekenis, toont mij mijn machteloosheid.
Mij hiermee verzoenen,

geeft ruimte voor zuivering, innerlijke helderheid, diepe vrede.
 

Ik ontdek 
mijn ware 

gezicht



Niet langer
grijp ik

naar lucht

Geen gebalde vuisten, tanden op elkaar.
Lucht laat zich niet vasthouden. 

In mijn geopende hand kan rust wonen.
 



Wat groeit,
maakt weinig

lawaai
Stilte zoek ik.

Veranderen, groeien
heeft de bescherming 

van stilte nodig.
Hier

kan ik loslaten,
een andere grond

in mijzelf ontdekken.



Nu wil ik
opstaan

uit het donker
naar het licht,

uit benauwdheid
de ruimte in.
Na het kruis

volgt
de opstanding.



Carpe
Diem
Seize the Day

Leven: 
het gaan 

van een labyrint.
Wat dwaalspoor 

leek, blijkt 
voorwaarde

voor verandering...
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